
Beste ouders.  

Ik zal me even voorstellen…  

Mijn naam is Wendy Rolff, getrouwd met William Rolff en samen hebben wij 2 dochters, Naomi zit op 

de middelbare school, en Lizzy zit op de basisschool!  Wij wonen in een eengezinswoning in 

Seghweart in een kindvriendelijke buurt!  

Sinds 2012 ben ik gastouder geworden en doe dit met veel liefde en aandacht voor het kind!  

De ruimte waar de kinderen spelen:  

Er is genoeg speelgoed aanwezig in huis, zoals auto’s met speelkleed voor de stoere jongens, Barbies, 

poppen en knutsel materiaal voor de dametjes!  

Voor de baby’s heb ik eventueel een inklapbare box en een wipstoel aanwezig.   

Al het materiaal word naar gelang wekelijks of maandelijks schoongemaakt.   

De kinderen spelen uitsluitend alleen in de woonkamer, dit zodat de baby’s hun rust hebben tijdens 

het slapen.  

Ik maak gebruik van camping bedjes. Ieder kind heeft zijn/haar eigen (kleur) bedje met eigen 

beddengoed. Het beddengoed word 1 keer per week gewassen, zo nodig 2 keer per week.  

Er zijn ook kinderstoelen aanwezig voor de kindjes die nog niet op een gewone stoel (kunnen) zitten. 

Na elke eetbeurt word de stoel schoongemaakt.  

Sanitair:  

Het sanitair word elke dag schoongemaakt. Van de badkamer word geen gebruik gemaakt, die word 

elke week schoongemaakt!  

Slapen: 

De kinderen slapen gezamenlijk in een kamer. De baby’s slapen apart zodat ze goed hun rust krijgen.  

Spel-/speelgoed-/knutselaanbod: 

Er zijn genoeg (verschillende) soorten speelgoed in huis aanwezig. Elke 2 weken verander ik de 

speelgoed bakken zodat het interessant word en blijft voor de kinderen om mee te spelen. Het 

speelgoed staat in  de woonkamer waar de kinderen zelf bij kunnen.  

Ook is er knutselmateriaal aanwezig. Dit staat overigens niet in het zicht van de kinderen dit kunnen 

ze niet ‘’zomaar’’ pakken. Knutselen doen we dan ook gezamenlijk aan de grote tafel.  

Spelletjes daar kunnen de kinderen ook niet bij, dit zodat alles compleet blijft. Spelletjes doen we 

zowel op de grond, als aan de salon tafel of aan de eettafel, ligt er maar net aan welk spel we gaan 

spelen.   

  

De 4 pedagogische basisregels:  

*een gevoel van emotionele veiligheid bieden  



*gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties  

*gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties   

*het overbrengen van waarden en normen, de ‘’cultuur’’ van een samenleving  

Een gevoel van emotionele veiligheid bieden  

Ik praat rustig tegen het kind, stel het op zijn/haar gemak en als ik aan het praten ben zorg ik dat ik 

oog contact met het kind heb door middel van op de knieën zitten. Daarna geef ik het kind een 

knuffel en vertel er altijd bij dat als er wat is hij of zei altijd naar mij toe kunnen komen.  

Als het kind iets goeds heeft gedaan ‘’gooi’’ ik dat de ‘’groep’’ in en gaan we met z’n alle klappen en 

geven we complimentjes  

De regels die wij hier hanteren zijn:  

-iedereen in zijn of haar normen en waarden laten,  

-er word niet gepest,  

-er word absoluut niet geslagen,  

-sorry zeggen als een kindje iets ‘’stouts’’ heeft gedaan  

-samen spelen = samen delen  

  

Dagindeling (afhankelijk van de leeftijd van het kind)  

Tussen 7.30 en 9.15 uur worden de kinderen gebracht  

De kindjes die vroeg komen mogen even tv kijken tot alle kindjes aanwezig zijn 

9.30 uur gaan we fruit eten   

10.00 uur gaan we bij goed weer lekker naar buiten een stukje wandelen of even naar de speeltuin  

11.00 uur naar huis en een boekje voorlezen  

11.45 uur gezamenlijk brood eten  

12.15 uur gaan de kindjes naar bed  

14.30 zijn de meeste kindjes wel wakker 

15.00 wat drinken en een koekje/crackertje eten 

15.45 uur spelen, knutselen of wat de kinderen willen..  

17.15-18.30 uur worden de kinderen opgehaald!  



Ik probeer altijd de kinderen te stimuleren in alles wat we gaan doen. Als een kind iets goeds gedaan 

heeft geven we graag complimentjes en een high five! Erg leuk en tegelijker tijd stimulerend!  

Samen spelen betekend ook samen opruimen. Bijna alle kindjes weten dat er opgeruimd moet 

worden en dat doen ze ook. Vaak maak ik er een spelletje van, wie het eerst alle autootjes in de auto 

bak legt… Tijdens het opruimen blijf ik complimentjes uitdelen dat ze het goed doen en goed gedaan 

hebben, dit vinden de kinderen geweldig om te horen en zijn nog meer gemotiveerd!  

Als er conflicten of discussies tussen de kinderen ontstaan probeer ik ze dit eerst zelf op te laten 

lossen. Als dat niet lukt probeer ik het met de kinderen op een positieve manier op te lossen.  

Om kinderen te leren met elkaar om te gaan doen we vaak gezamenlijke spelletjes. Denk hierbij aan: 

cakejes bakken, kring spelletjes, knutselen, in de kring zitten, aan tafel met de lunch gezellig praten 

enz.  

Buiten: bal spelletjes, voetballen, speeltuin, naar het park bloemetjes plukken enz.  

Ik probeer zoveel mogelijk met de ouders te communiceren en de ouders overal van op de hoogte te 

houden. Via de mail, whattsApp en bij het ophalen.   

Als een kind uit een ander cultuur komt hou ik hier zoveel mogelijk rekening mee. (Tot op heden is dit 

niet het geval)   

Bij het ophalen van de kinderen praat ik altijd even de dag door. Wat we gedaan hebben, ontwikkeling 

van het kind en dergelijke.  

Achterwacht:  

Er is ten alle tijden (van nood) een achterwacht achter de hand. Mocht ik hier gebruik van (moeten) 

maken stel ik hiervan de ouders op de hoogte!  

Verhindering:  

Bij ziekte van de gastouder stel ik hier de ouders zo snel mogelijk van op de hoogte en vraag aan hun 

of ze vervanging willen. Mocht dit het geval zijn schakel ik het bureau in.  

Bij ziekte van het gastkindje(s) word dit ten alle tijden doorberekend, conform contract. 

Vakanties van de gastouder word ruim op tijd vermeld. Dit word niet in rekening gebracht 

Vakanties van de gastkindjes graag geruime tijd doorgeven, deze worden ten alle tijden doorberekend 

conform contract. 

Er word geen gebruik gemaakt van een auto. We gebruiken een tweeling wagen of vierling wagen 

word ingeschakeld ☺  

Als er een nieuw kindje bij ons in de opvang komt zijn er 1,2, of meerdere (halve) wendagen mogelijk.   

Er zijn nooit meer dan 6 kinderen aanwezig bij de opvang  

Als er een opvang kind ziek word tijdens de opvang bel ik altijd met de ouders. Zo nodig vraag ik 

toestemming voor paracetamol. Als een kind hoge koorts heeft en niet lekker in zijn of haar vel zit 

door de koorts vraag ik de ouders om het kind op te halen (mits het echt niet meer gaat).  



 

  

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met mij of het bureau!   

Met vriendelijke groet,  

Wendy Rolff  

Gastouderopvang Ukkiez ☺  

  

  

  

  

  


